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‘Verander de wereld door je eteny’

DRIEBERGEN We moe- groepen en represen-
ten stemmen met tanten van de voed-
onze vork, zegt Mi- selindustrie. Hij ha-
chael Pollan. Als bur- merde de boodschap
ger sta je machteloos van zijn boeken erin:
tegenover wereld- ons voedselsysteem
omspannende pro- is onhoudbaar. Het
blemen als de kre- vreet energie, ver-
dietcrisis en de kli- vuilt het milieu en
maatverandering. maakt ons dik.

Maar als het om eten Dat houden we

gaat, hebben we
macht. ‘Steeds als je
boodschappen doet,
kun je de wereld veranderen.’

De Amerikaanse eetschrijver
Michael Pollan (1955) werd we-
reldberoemd met bestsellers als
The Omnivore’s Dilemma en In
Defense of Food (‘Een pleidooi
voor echt eten’), waarin hij onze
manier van eten op de korrel
neemt. Deze week was hij in Ber-
lijn voor de premiére van de
film Food Inc., die mede op zijn
werk is gebaseerd.

Op de terugweg naar Califor-
nié, waar hij doceert aan de uni-
versiteit, deed hij Nederland
aan. Dinsdag sprak hij in de
Triodosbank in Zeist met een
groepje beleidsmakers, verte-
genwoordigers van belangen-
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niet vol, aldus Pol-
lan. We moeten naar
een duurzame land-
bouw met meer biodiversiteit
en meer boeren. Want als één
ding ons in de problemen heeft
gebracht, dan is het de efficién-
tie van de industriéle landbouw,
waarbij een boer achter de com-
puter zijn bedrijf runt. ‘Duurza-
me landbouw kost meer werk.
Daarom hebben we meer boe-
ren nodig. Die moeten we nu op-
leiden.

Daar hoeven we niet op te
wachten, zegt Pollan. Ieder van
ons kan een bijdrage leveren
door anders te eten: minder be-
werkt en meer lokaal geprodu-
ceerd voedsel, minder vlees,
meer planten. Hij geeft simpele
adviezen: eet niets dat je over-

grootmoeder niet zou herken-
nen als eten; betaal meer, eet
minder; mijd de supermarkt.
Het komt hem ook op kritiek
te staan. Pollan wordt verweten
dat hij het ouderwetse platte-
land idealiseert, waar alles nog
‘echt’ en goed was. De Neder-
landse voedingsdeskundige
Louise Fresco noemde hem een
‘sympathieke, misleidende goe-
roe’. Pollan kon erom lachen. ‘Ik
vertel niemand wat ze moeten
eten, ik wil dat mensen naden-
ken over hun keuzes.’ Hij is ook
niet wars van technologie, zoals
wordt gesuggereerd. ‘Ik wil niet
terug naar de landbouw van
onze grootouders. Maar techno-
logie is meer dan wat er uit fles-
jes, potjes en machines komt.’
De moderne biologische land-
bouw is ‘niet pre-industrieel,
maar post-industrieel’, aldus
Pollan. Hij verwees naar een bio-
logische boer die via een uitge-
kiend rotatiesysteem koeien en
kippen houdt en, ondanks in-
tensieve begrazing, steeds op-
nieuw vruchtbaar grasland
overhoudt. ‘Als dat geen weten-
schap is.’
Mac van Dinther



